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® ° I Geschreven door:
Edltﬂl’la Michelle van Leeuwe

We hebben allemaal weleens een droom, een droom die heel groot
kan zijn, of juist heel klein. Dromen van geluk, dromen van succes,
je droomreis of rijkdommen. Of dromen van een leuke dag en
mooi weer. Dromen verschillen voor ons allemaal en gaan van hot
naar her.

Zo droom ik vaak van een wereld waarin wij allemaal gelijk zijn,
waarin niemand hoeft te vechten voor een plekje in de
samenleving en mensen elkaar behandelen met respect. Maar ik
droom ook van een heel jaar vol goede cijfers. En ondanks het
grote verschil in deze dromen, zijn ze voor mij allebei erg
belangrijk.

Het kost werk om je dromen waar te maken en dit kan je niet altijd
alleen, maar met genoeg wilskracht en moed kom je al een heel
eind.

Goed om te onthouden is dat dromen belangrijk zijn, het zijn
doelen om naar te streven en dingen die ons kunnen motiveren in
het leven. Ze geven ons hoop voor een betere toekomst, een
toekomst die wij samen kunnen bereiken.

"All your dreams can come true if you have the courage to

n
pursue them" - walt Disney




Sweel Sixteen
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Deze keer in Sweet Sixteen is filosofiedocent Erik Reijnen aan de
beurt. Hij vertelt ons over zijn leven en dromen als 16-jarige en
waarom deze tijd zo belangrijk voor hem was.

Hoe was u als leerling op uw
16e?

"Ik was echt een studiebol. Ik heb
bijna nooit een les gemist,
maakte altijd mijn huiswerk en
leerde heel hard voor toetsen. 1k
wilde alles goed kunnen en
begrijpen en zo hoog mogelijke
cijfers halen.

Ik was niet saai, hoor. Buiten
school ging ik veel om met mijn
klasgenoten, gingen we
voetballen, een beetje
kattenkwaad uithalen, maar voor
school was ik echt serieus."

Wilde u vroeger al
filosofiedocent worden?

"Ik had op school een filosofie
leraar die mij zo heeft
geinspireerd dat ik al snel wist
dat ik filosofie wilde studeren, ik
heb ook nog lang contact met
hem gehad. In het begin wilde ik
eigenlijk op de universiteit blijven
om daar onderzoeker te worden,

maar ik vond uiteindelijk de
universiteit een te afgesloten
wereld.

Ik wilde meer in de maatschappij
met filosofie bezig zijn. Ik ben
toen een stage gaan lopen hier
op het Canisius College en het
beviel mij erg om met jonge
mensen die midden in de
samenleving staan met filosofie
te werken."

Wat is uw mooiste herinnering
aan de middelbare school?
"Mijn leukste herinnering aan
mijn scholierentijd is de leuke
vriendengroep die ik had en de
leuke dingen die ik daarmee heb
gedaan, met name het uitgaan.
We gingen vaak naar cafés of
naar disco’s en daar genoot ik erg
van. Ik was niet zo zeer een
feestbeest, het hoorde er
allemaal gewoon bij in de jeugd,
maar ik vond het uitgaan met
mijn vrienden zeker wel leuk."



Geschreven door:
Michelle van Leeuwe

Hoe zat het met uw
liefdesleven als 16-jarige?

"De liefde is bij mij pas wat later
gekomen, ik was er nog niet zo
mee bezig toen ik 16 was. Ik was
wel een keer verliefd op een
meisje uit mijn klas, maar dat
was ook snel weer voorbij. Echte
relaties kreeg ik pas later, toen ik
de middelbare school verliet en
ging studeren.”

Wat waren uw dromen als
16-jarige?

"Mijn 16e tot 18e levensjaren
waren voor mij heel belangrijk. 1k
wist niet zo goed wie ik was en
wat ik wilde worden en was
daarnaar opzoek. Ik ben daar zo
mee bezig geweest dat ik een
jaartje met school ben gestopt
toen ik 18 was, zoekende naar
mezelf. Ik ben zelfs in een
klooster ingetreden voor een
tijdje, niet omdat ik zo
diepgelovig was, maar ik wilde
een heel sober en spiritueel
leven leiden, weg van de
samenleving, weg van de
materialistische wereld.

Dat was mijn droom, leven in een
niet zo materialistische en
kapitalistische samenleving."

Heeft u advies voor mensen die

nu 16 zijn?

"Probeer te ontdekken wie je bent,
wat je talenten zijn en probeer
die te ontwikkelen. Maar wat
vooral belangrijk is: geniet ervan."
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Geschreven door:
Zuur Sophie Paulis

Wanneer docenten zeggen:

W je toetsweek direct A
anneer je toetswee Irect na :cdit hEbJe Vorig jaar gehad”.

de vakantie is.

- Wanneer je 3 tussenuren hebt

voor één les en niet naar huis mag. Wanneer de piepjestest

in de winter is, als
Wanneer je standaard twee iedereen verkouden is.
tussenuren hebt voor één les

tijdens het 8e of 9e uur.

Wanneer het huiswerk pas om
8 uur’s avonds in magister wordt

Wanneer de mails alleen gezet voor de dag erna.

naar de ouders gaan en niet

naar de leerlingen. —
Wanneer de verwarming in het gebouw

kapot is en het is herfst/winter.

Wanneer je ineens op
absent wordt gezet terwijl

je gewoon aanwezig was. o
Wanneer je in de brandende zon

. of koude wind buiten moet

. gymmen.
Wanneer docenten niet

zeggen dat je je boek van -
het jaar ervoor moest

bewaren. Wanneer de helft van de

kranen op de wc niet
werkt.
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Geschreven door:

Logboek Mathilda Schoofs

Dromen. ledereen heeft ze toch? Als iemand je vroeger vroeg wat je droom
was, antwoordde je vaak dat je een astronaut, zanger, voetballer of in
mijn geval juffrouw wilde worden. En als je nu over dromen nadenkt, denk
je misschien wel aan een goede vervolgopleiding, een mooi huis of een
grote auto. Maar ook dromen wij over (voor nu nog) onmogelijke dingen
zoals tijdreizen of in een film leven.

Maar wat verstaat men onder het onderwerp dromen? Dan maar even
googelen. Ontlading van niet verwerkte emoties, google heeft dus niet
geholpen. Welke opties blijven er dan over? Het enige waar ik aan kon
denken was rondvragen.

Een van de beste omschrijvingen die ik heb gehoord is wensen en
verlangens. Ikzelf wens, of in een beter woord hoop, op een mooie
toekomst, maar ook stiekem op een enorme bibliotheek zoals je vaak in
films ziet. En mijn favoriete acteurs ontmoeten.

Nu voor het laatste kopje (ik beloof - _~r
het), onmogelijke dingen. Wie
droomt er nou niet van om
superkrachten te hebben of in een
andere dimensie te kunnen wonen.
Nou ik zeker wel, zelf zou ik het
liefst onzichtbaar willen worden en
in de wereld van Marvel of Harry
Potter willen leven.

Wat versta jij onder dromen?




Wal zijn dromen?

Deze editie gaat over dromen, maar wat zijn dromen nou
eigenlijk? Floor legt het aan ons uit!

Dromen zijn hallucinaties die wij
maken tijdens het slapen. Soms kan
je ze herinneren en soms vergeet je
ze. Voor sommige mensen kunnen
dromen voelen als een tweede
wereld. Het lijkt voor ons iets
gewoons, maar eigenlijk is het iets
heel bijzonders waar mensen al heel
lang mee bezig zijn!

3000 jaar geleden begonnen
mensen na te denken over de
betekenis van dromen. Volgens hen
hadden dromen een voorspellende
betekenis.

Ook in religies was dromen een
belangrijk onderdeel, ze ontwierpen
zelfs tempels die zorgden dat ze
dromen konden opwekken!

Sommige filosofen van 2000 jaar
geleden dachten niet dat dromen
met goden te maken hadden, maar
dat het verbanden waren tussen
herinneringen en gebeurtenissen,
terwijl anderen dachten dat het te
maken had met zintuigen. Als je het
bijvoorbeeld heel erg warm krijgt,
kan het zijn dat je gaat dromen over
hitte, of iets anders wat erg heet is.




Geschreven door:
Floor Mostert

Als je gaat slapen, zijn er vier
fases. In de eerste fase lig je nog
een beetje onrustig te woelen. In
de tweede fase gaat je hart
langzamer kloppen en slaap je in.
In de derde fase, die ongeveer een
uur duurt, lig je diep te slapen. In
de vierde fase lig je in de REM
slaap, dat is wanneer je droomt.
ledereen komt tijdens het dromen
ongeveer vijf keer in de REM slaap
terecht, wat staat voor Rapid Eye
Movement. Tijdens de REM slaap
bewegen je ogen snel heen en
weer terwijl ze gesloten zijn en het
lichaam stilligt. Dit is een proces
wat zich meerdere keren per nacht
herhaalt.

Sommige mensen kunnen lucide
dromen. Dat houdt in dat je je
tijdens het dromen bewust bent
van dat je droomt en het verloop
van je droom kan beinvloeden. Je
kan uittesten of je dat kan, door
in je droom opdrachten te doen.
Als je bijvoorbeeld een X op je
hand probeert te tekenen, kan je
die niet zien. Weinig mensen
kunnen lucide dromen, het is dus
erg uniek als je het wel kan!

"Uit onderzoek is
gebleken dat dromen
op een voorspellende
manier gerelateerd
zijn aan je leven.”

Dat mensen vroeger al dachten dat
dromen de toekomst kunnen
voorspellen, was een terechte
gedachte. Uit onderzoek is namelijk
gebleken dat dromen op een
voorspellende manier gerelateerd
zijn aan je leven. Niet alleen dat,
dromen kunnen je ook helpen bij
het verwerken van gedachtes en
gevoelens.




Puzzel

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
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Rare dromen

Geschreven door:
Jens Jacobs

Leerlingen van het Canisius College vertellen ons wat hun

raarste droom is.

Ik droomde dat er heel grote bal op mij af kwam, die over
mij heen rolde en me van een klif sleurde.

Ik droomde dat er een heks voor mijn deur stond en iedere
keer als ik naar buiten wilde, stopte zij mij 5 minuten lang

in een ketel.

zitten lachen.

Ik droomde dat ik ontwaakte uit een coma en kwam
erachter dat mijn vader, moeder, zusje en hond dood
waren. Toen ik terugging naar huis, zag ik ze op de bank

Ik droomde dat ik achterna werd gezeten door een

dinosaurus. Hij bereikte mij en ging met mij praten, maar
toen hij Zn masker aftrok, bleek het ineens mijn broer te

zijn. Ik was helemaal in de war.

0 )

k droomde dat ik thuis films aan het kijken was
en een pizza wilde bestellen. Toen ik belde naar
de pizzeria en vroeg naar de pizza's die ze
hadden, vroeg de medewerker of ik een pizza
met of zonder insecten wilden. Ik zei natuurlijk
zonder, maar toen ik de pizza kreeg, ging de
bezorger lachen. Hij maakte de doos open en er
kwamen allemaal insecten uit kruipen! )

L
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Streelstyle

Fiona Olthof, leerling op het Canisius College, vertelt ons in
dit interview over haar unieke kledingstijl.

Wat maakt jouw stijl uniek?

"Ik vind vintage kleding altijd leuk en
haal soms ook kleren uit mijn vaders
kledingkast. Ik let ook veel op het
milieu als ik kleren ga kopen! Zelf vind
ik mijn stijl eigenlijk niet zo uniek, ik
weet ook niet of ik echt één stijl heb."

Wat vinden anderen van jouw stijl?
"Ik hoor mensen wel eens zeggen dat ik
een leuke stijl heb, maar dat zijn
meestal ook mensen die dezelfde soort
dingen dragen. Ik krijg geen
opmerkingen dat mensen mijn stijl niet
leuk vinden, maar ik houd mezelf ook
altijd een beetje op de achtergrond en
praat niet met zoveel mensen over mijn
stijl.

Mijn vrienden hebben een vergelijkbare
stijl en vinden mijn kleding dus wel
leuk. Mijn zusje al helemaal, wij
wisselen ook vaak kleren uit."

Hoe ben jij op deze stijl gekomen?
"Ik trek vaak gewoon wat aan en kijk
dan wat ik ervan vind. Soms haal ik,
wat veel mensen denk ik wel doen, ook
inspiratie van TikTok of Pinterest."
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Heeft jouw stijl ook nog een
bepaalde naam?

"Ik weet het niet echt, vaak draag ik een
beetje van alles wat, dus ik weet niet of
dat een naam heeft. Soms vind ik de
‘Downtown girl’ vibes leuk, de andere
keer een iets meer ‘skater look, alles is
dus een beetje gemixt."

Zijn er ook dingen die je niet durft
te dragen?

Ik heb wel een paar dingen en dan denk
ik, misschien niet voor school, maar
voor een concert is het wel leuk. Ik had
laatst ook bretels of een stropdas van
mijn vader, dat vond ik wel cool, maar
dat zou ik niet naar school dragen.




Geschreven door:
Feline Flinsenberg & Elise Verweij

Vvind je zomer of winter kleding
leuker?

"Zomerkleding vind ik wel leuk, maar
dan moet je wel korte broeken
aandoen en daar houd ik niet zo van.
Een beetje tussenin vind ik het leukst,
dus lente kleding, herfstkleding. Dat
je een lange broek en een leuk shirtje
met een mooi jasje erover aan kan
trekken om het extra te maken."

Wat zijn je favoriete winkels?
"Ik vind Vinted een leuke app om te
shoppen, of de nieuwe tweedehands
winkel in de stad, Kilo Kilo. 1k vind
wel dat sommige tweedehands
winkels echt nog te duur zijn voor
kleding die tweedehands is. Als ik
online wel wat leuks zie dan, zoek ik
het soms wel op Vinted op om te
kijken of het daar is, maar ik kijk ook
gewoon bij Bershka, Pull en Bear,
H&M, dat soort winkels."

Heb je nog dingen die je graag
wil?

"Er zijn meerdere dingen die ik nog wil.

Ik zou graag nog een leren jasje willen
hebben, dat vind ik zo leuk! En
converse ook. Ik heb net van die witte
converse gekocht en er zelf iets op
geschilderd.

Truien of shirts met op de achterkant
een tekst of plaatje wil ik ook graag
hebben. Een gewoon wat langere,
oversized shirts!"

Wat is het leukste item dat je
hebt?

"Ik denk mijn Dr.Martens. Ik had ze
zelf gekocht en ze waren echt heel
duur, maar dat was het wel waard."

Koop je vaak kleding?

"Ik heb periodes waarin ik veel koop
en andere momenten koop ik bijna
niks. Vaak wissel ik ook kleding uit
met mijn zusje en koop ik iets zodat
zij het niet meer hoeft te kopen of
andersom.”

Wat heb je nu aan?

"Ik heb een shirt aan dat ik heb
gekocht bij een concert van Clyro! En
een beige cargo jeans.”

Heb je een bepaald accessoire
dat je heel leuk vind?

"Ik vind kettingen echt heel leuk. 1k
denk dat sieraden je outfit af kunnen
maken en het net wat oppimpen!"
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Mijn stad

Deze keer in Mijn stad vertelt Mathilda Schoofs over haar favoriete plekjes
in Nijmegen en wat ze hier graag doet.

Favoriete winkel?

"Ikzelf vind muziek op een oudere manier luisteren (dus niet alleen maar
vanaf je telefoon) leuk. Dus mij zie je vaak terug in de winkel Kroese in de
Molenstraat, Discords.nl in de lange hezelstraat of in het Vinylarchief, ook
in de lange hezelstraat. Maar je vind mij ook vaak in de boekenwinkel
Dekker v.d. Vegt in de Marikenstraat.”

L
FIEH
*

Vinylarchief

Favoriete activiteit in Nijmegen?

"Mijn favoriete activiteit is toch wel met vrienden eten of winkelen en
met familie uiteten in Nijmegen. Dan niet bij Burger King ofzo, maar bij
restaurantjes zoals Donnatello’s in de eerste Walstraat."

=
.\: = iF s
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Donatello’




Geschreven door:
Mathilde Schoofs

Favoriete plek?
"Mijn favoriete plek is denk ik het Hunnerpark, met een mooi uitzicht over
de waal en de afgebrokkelde kasteeltjes. Maar een van mijn andere
favoriete plekken is de LUX. Heel saai, dat weet ik, maar ik vind het
vanbinnen fascinerend groot en mooi. Echt het mooist vind ik de stad zelf,
de mensen en de winkels."

Hunnerpark

Favoriete plek om te eten?

"Ik ben een keer met mijn familie bij een restaurant gaan eten dat de
Popocatepetl heette, maar ik ben er vandaag achter gekomen dat dit
restaurant permanent dicht zit. Dus ik denk Donnatello’s in de eerste
walstraat of de BackWERK op plein 1944. Maar meestal vind je mij bij de
la Place of de Jumbo city, omdat dat goedkoper is."

BackWERK La Place
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Geschreven door:

e |
Iris droom Mies Plette
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Iris had een droom...

Ze had het gevoel dat het echt was, maar dat was onmogelijk, want er was
zo veel gebeurt wat niet kon. In de eerste minuten van de droom lag Iris
op de grond van het bos. Dennennaalden prikten in haar rug, het geluid
van eekhoorns en vogels overstemde het gesuis van de wind. De wind
streek door haar blonde haar, dat, toen ze op stond, over haar schouders
viel. Haar kleren zaten vol aarde. Ze schudde haar broek en trui uit, die nu
hun originele kleur waren verloren door de viezigheid. Ze zag eekhoorns
over de takken boven haar rennen toen ze om zich heen keek. De lucht
was helderblauw en de zon maakte sporen op de bosgrond. De takken
waaiden mee met de wind. Het voelde als een droomwereld.

Maar dat hielt snel op. Plotseling werd de lucht bedekt met donderwolken
en een bliksemflits klauwde de hemel open. Achter Iris knetterde vuur en
een aantal bomen vielen om, eentje op haar enkel. Ze kon niet meer
vluchten. Haar zicht werd wazig en toen was alles zwart.

Enkele seconden later werk Iris weer wakker. Tranen stroomde over haar
wangen en haar ogen prikten van het vuur en de warmte die ervan af
kwam. Ze kneep haar ogen dicht tegen de rook en hoorde de vonken
knetteren. Toen werd de druk op haar enkel verminderd. Een jongen had
de boom, met veel moeite, opgetild. ‘REN! hoorde Iris hem roepen. En dat
deed ze. Ze rende zo hard als ze kon. De jongen rende achter haar aan.
Hij zat vol aarde en zijn bruine haren waren vet en lang. Toen ze even
later bij een blokhut aankwamen, vroeg Iris wie hij was. Hij antwoordde
niet gelijk. Hij staarde naar boven, naar de lucht die inmiddels weer was
opgeklaard. ‘Ik heb niet echt een naam, maar ze noemen me Ollie’

Toen viel Iris weer neer. Ze was, terwijl Ollie zichzelf voorstelde, duizelig
geworden en bewusteloos op de grond gevallen. Het laatste wat ze
hoorde voordat ze flauwviel, was een vloekende Ollie. Toen werd ze
wakker en lag ze in haar eigen bed. Maar, ze had brandwonden op haar
huid en haar enkel deed pijn. Was het wel een droom geweest?




Gedjcht Geschreven door:

Sabirin Hussen

dromen over vroeger
dromen over nu
dromen over later
dat doe je continu

maar dromen over dromen
en dromen over jou
dat is wat ik het liefste doe
omdat ik van je hou
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Filmrecensie: Alice in Wonderland
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Genre: fantasy/sience fiction
Regisseur: Tim Burton
Jaar: 2010

In het originele verhaal van Alice
in Wonderland (het boek van de
Engelse Lewis Carroll) volgt Alice
een wit, pratend konijn. Ze valt
door zijn konijnenhol heen en
komt zo in Wonderland terecht.
In Wonderland komt ze allerlei
vreemde magische wezens tegen
en ontmoet ze uiteindelijk de
rode koningin. Op een gegeven
moment protesteert Alice tegen
de gang van zaken aan het hof,
als straf beveelt de koning Alice
te onthoofden. Dan wordt Alice
wakker en lijkt het allemaal een
droom geweest te zijn.

In de Disney tekenfilm uit 1951 is
de originele verhaallijn, die net
beschreven is, aangehouden. In
de film uit 2010 wordt door de
beroemde regisseur Tim Burton
echter een draai aan het verhaal
gegeven. De films van Tim Burton
staan bekend om de ‘gothic stijl:
veel donkere kleuren en een
griezelige sfeer.

Ook kenmerkend aan de regisseur
is dat de hoofdpersoon vaak een

eenzaam iemand is die door de
buitenwereld  niet  begrepen
wordt.

Bovendien zijn er acteurs die vaak
terug te zien zijn in de films van
Burton zoals: Johnny Depp,
Helena Bonham Carter en
Christopher Lee (zij spelen ook
allemaal in Burton’s versie van
Alice in Wonderland).

In de Alice in Wonderland film
van Tim Burton zijn deze

kenmerken goed terug te zien;
waar in de originele Disneyfilm
veel felle kleuren gebruikt zijn,
bevat de nieuwe versie meer
donkere kleuren en is er een
soort filter over de film heen dat
de film wat donkerder maakt.




Geschreven door:

Sophie Paulis

Ook het uiterlijk van de
karakters is aangepast
naar de ‘gothic’ stijl

van Burton.

Verder is ook de
verhaallijn aangepast,
als Alice door het gat valt
en in Wonderland
terechtkomt, komt ze
erachter dat ze de rode koningin
moet verslaan door het monster
‘the Jabberwocky' te doden op
‘Frabjous day. De Jabberwocky
is een draakachtig monster,
hiermee houdt de koningin
Wonderland in haar greep.

Als Alice het wezen doodt zal
Wonderland bevrijd zijn en kan
de (goede) witte koningin weer
regeren.

Zelf vind ik de film erg leuk, de
nieuwere versie van het verhaal
is spannender dan het origineel
en dat maakt het leuker om te
kijken. Omdat de film in een
andere stijl gemaakt is dan het
origineel, blijf je geinteresseerd
kijken. Het acteerwerk in de film
is goed, Helena Bonham Carter
en Johnny Depp spelen hun
rollen erg goed. Je ziet ze echt
als de rode koningin en de

hoedenmaker, in
Johnny Depp en Helena Bonham
Carter die een rol spelen.

Het gevecht met de Jabberwocky
op het einde vind ik een leuke

plaats van

toevoeging aan het verhaal
hierdoor zit er net wat meer
drama in de film en is er ook een
mooie  afsluiting  van  de
avonturen van Alice voordat ze
teruggaat naar haar eigen
wereld. 1k vind ook dat de
special effects in de film goed
zijn gelukt, de Jabberwocky ziet
er goed uit, de karakters zien er
allemaal leuk en apart uit en de
omgeving waarin de film zich
afspeelt ziet er ook goed uit. Als
ik de film in één zin zou moeten
omschrijven dan zou ik zeggen:
een  duistere, spannendere,
versie van het originele sprookje
Alice in Wonderland’, het is dus
geen verrassing dat ik de film
aanraad om te kijken.
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Geschreven door:
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Val()ranl Geschreven door:
| Joost Wllkens

Valorant is een 5v5 shooter game met 19 agenten die allemaal hun eigen
speciale krachten hebben. Je kan 6 gamemodes in je eentje spelen en 1 met
vrienden.

De gamemodes zijn:
Unrated: de klassieke gamemode van Valorant. Win 13 keer om te winnen,
tussendoor wissel je een paar keer van team (dit kan soms een
gamechanger zijn). In deze gamemode heb je je krachten.

Competitve: hetzelfde als unrated, maar je hebt betere tegenstander. Dit
mag pas als iedereen in je team level 20 is.

Spike rush: deze is korter, je hoeft maar 4 keer te winnen en dan heb je
gewonnen. Er zijn power orbs die je hebt om bepaalde krachten op te
laden. Je koopt je wapens niet, maar ze zijn random elke ronde.
Deathmatch: een leuke FFA waar je helaas geen krachten hebt. Krijg als
eerste 40 kills en win de game!

Replication: hetzelfde als unrated, maar iedereen is dezelfde agent. Het
eerste team met 5 wins wint.

Escalation: dit is een gun-game, dus in principe start je met één wapen.
Maak je een kill, krijg je een andere. Je gaat door tot je alle wapens hebt
gehad en je wint.

Custom game: de gamemode om met vrienden te doen. Je kan leuk tegen
elkaar spelen en hierbij alle andere gamemodes doen.

Nog wat plus- en minpunten:

+ goede graphics

+ het is gratis

+ leuk dat je met vrienden tegen
elkaar kan spelen

- Het is alleen op pc
- Sommige keybinds zijn niet te veranderen
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Durf te dromen!

In dit interview vertelt Steef Ton (natuurkunde docent) ons
wat zijn dromen vroeger waren, hoe hij deze achterna is
gegaan én wat zijn droom voor de toekomst is.

Dromen als kleine jongen

“Van jongs af aan droomde ik er al
van om avonturen te beleven. Dus
toen ik op mijn 18e bij mijn ouders
wegging, ben ik niet meteen gaan
studeren, maar heb ik eerst andere
dingen gedaan. In die periode
ontdekte ik dat ik echt genoot van
het avontuur. Ik ben op reis gegaan
naar Afrika, Noorwegen en lJsland."

"Ik heb veel rondgetrokken, vaak
helemaal in mijn eentje met
alleen mijn rugzakje.

In die tijd waren er nog geen
mobieltjes, dus als je weg was
dan was je ook écht weg. Vooral
midden in de woestijn met een
paar 100 kilometer niemand om
je heen, dan ben je volledig op
jezelf. Dat vond ik heel
interessant en ik leerde mezelf
echt kennen.”




Docent worden

“Toen ik op-25 jarige leeftijd terug "Ik besloot leraar te worden. De
kwam uit Soedan, wist ik dat ik lerarenopleiding was een makkie
iets maatschappelijks productiefs voor mij en ik vond het ontzettend
wilde doen. Ik had in Afrika veel leuk, want ik deed wat ik het liefst
mensen dood zien gaan die heel wilde doen.”

weinig kansen hadden, ik had al
die kansen wel en deed er niks
mee, dat was toch echt
schandalig. Dus besloot ik
natuurkunde te gaan studeren.
Eigenlijk was het mijn droom om
daar ook heel ver in te komen,
maar ik had zo'n bewogen leven
achter me met zoveel losse
eindjes, dat dat helemaal niet
ging. De studie ging dus niet echt
heel lekker, maar tijdens die
studie heb ik geleerd wat ik wél
wilde doen. Ik vond de college
zalen vreselijk, iedereen zat daar
voor zich uit te staren en het leek Duiken tussen de haaien
wel alsof iedereen overleden was.
Daar kwam mijn nieuwe droom
uit voort, ik bedacht me dat ik het
liefst met mensen wilde werken,
en dan vooral jongeren, want die
kan je het meeste helpen en daar
Zie je ook de meeste vooruitgang

bij. "




"Mijn toekomstdroom nu is om te
zeilen, ik wil de oceaan op. 1k denk
er ook aan om te verhuizen, maar
dat weet ik nog niet zeker, ik heb
het namelijk enorm naar mijn zin
Millingen. De Azoren zouden voor
mij bijvoorbeeld een hele mooie
plek zijn om vanaf daar met mijn
bootje overal heen te gaan. Mijn
bootje staat al op mij te wachten
in Cuijk. Ik heb hem grotendeels
zelf gebouwd en hij is bijna klaar,
\ nog een jaar werk en dan is hij af.”

\

Yo
//\ k:

Toekomstdroom

“Ik geef nu al meer dan 30 jaar les
en ik vind het zo ontzettend gaaf
om met jonge mensen om te gaan,
die mensen elke dag te zien groeien
en plezier te zien krijgen in hun
eigen ontwikkeling.

Maar ik ben nu wel zo oud dat ik
begin te merken dat de afstand
steeds groter wordt, daarom denk
ik bij mezelf dat het misschien tijd
is om deze fase af te ronden.
Desondanks ben ik absoluut niet
zonder dromen! "
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Geschreven door:
Famke Buwalda

/ Een levensles \_

“Wat ik merk bij veel jongeren is dat ze heel veel dromen

hebben, maar die niet durven te dromen.

lets wat ik heb geleerd toen ik wegging bij mijn ouders, is dat je
je dromen moet durven te dromen. Als iets niet lukt, dan merk

je dat vanzelf wel, maar zorg er in ieder geval voor dat je niet

zelf de rem bent. Voor mijn leven is dat heel belangrijk geweest,
dat ik geloofde in mijn eigen dromen.

Dus dat is iets wat ik iedereen aan kan raden: Durf te dromen! |

LULE TE
BLOELE
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Snowman cookies
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Misschien heb je ze wel voorbij zien komen, de gesmolten
sneeuwpopkoekjes die de nieuwste hit lijken te zijn deze aankomende
kerst. Het zijn koekjes die je laten dromen van een gezellige, ‘white
Christmas’, een kerst met veel sneeuw dus. Maar hoe maak je ze?

Voor de koekjes zelf bestaan meerdere recepten, maar voor het echte
kerstgevoel zijn gingerbread cookies waarschijnlijk de beste keuze.
Dit is wat je nodig hebt:

« 225 gram ongezouten roomboter

* 160 gram donkerbruine basterdsuiker

+ 160 gram suikerstroop (pannenkoekenstroop kan ook)
*lei

* 1 eidooier

* 500 gram bloem

« 3 el gingerbread kruiden (gember, kaneel, nootmuskaat,
kruidnagel)

« snufje zout

En voor de decoratie:
* 400 gram witte chocolade (je kan ook glazuur gebruiken)

* 20 marshmallows
» Chocolade stift




Nu voor het bakken: meng de boter, suiker en stroop samen tot je een
romig mengsel krijgt. Hier voeg je een ei en eidooier aan toe. Blijf roeren
totdat het ei goed tot het mengsel is opgenomen.

In een losse kom meng je alvast de bloem, gingerbread kruiden en het
zout. Dit voeg je beetje bij beetje toe aan het andere mengsel. Als je deze
stappen hebt voltooid, is het tijd om het deeg 4 uur lang in de koelkast te
laten rusten. Verdeel je het deeg in plakken, dan koelt het sneller af.

Als het deeg lang genoeg gerust heeft, kan je het deeg in vormpjes maken,
dit kunnen rondjes zijn, of andere vormen die kunnen lijken op gesmolten
sneeuw. Bak de koekjes zo'n 16 minuten in een voorverwarmde oven van
160 °C.

Als de koekjes na het bakken zijn afgekoeld, is het tijd om te decoreren.
Begin met het smelten van de witte chocola. Dit doe je door een laag
water in een pannetje te zetten en dit te koken, waarop je een kom plaatst
met de chocolade erin. Roer dit door totdat de chocola volledig is
gesmolten. Verdeel deze chocola over de koekjes heen, zodat het lijkt op
gesmolten sneeuw.

Knip vervolgens de marshmallows doormidden zodat ze niet te groot zijn
en plak ze met de gesmolten chocola op
het koekje. Als de witte chocolade weer
hard is geworden, kan je met de
chocoladestift de sneeuwpop oogjes,
knoopjes en armen geven.

Dan zijn de koekjes klaar om lekker

van te smullen!
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